
OLDTIMERBEURS ROSMALEN DECEMBER 2008

Enkele reacties van het forum over de Oldtimerbeurs Rosmalen december 2008

 

 

1.      Bart Schat: Vandaag ben ik even wezen kijken in Rosmalen. Helaas was er weinig motorspul maar

vooral heel veel brommers, dan is Vehikel toch wat beter. Wel was Fourdeel er weer, ook Pietsparts

en een mij nog onbekende Henk(?) met een wel leuke 350 voor zijn stand. Misschien ga ik eens in

België buurten op een beurs om te zien of het daar meer motorgericht is.

De clubs stonden in een zijhal die leuk was ingericht rondom een draaimolen. Ik kan me alleen

levendig voorstellen dat de kop van Jut toch wel op de zenuwen gaat werken voor de CB stand.

Antoon had twee mooie CB's staan en verder was het gezellig even buurten.

 

2.      Dinie van Welbergen: Als kersverse ‘winkelierster’ moest ik toch ook een keertje op de beurs staan

(of zitten ) .

Ik vond het in het begin erg rustig, later kwam er wel wat meer aanloop.

Er is zaterdag meer verkocht dan zondag maar toch weer twee nieuwe leden erbij. 

Het was prima georganiseerd.

Hennie en Jan hadden voldoende tijd om te kletsen over..... u raadt het al MOTOREN..

 

3.      Doede Bakker: We hadden zaterdag een heel mooi gadgetdisplay tot onze beschikking! En we

zagen een strak georganiseerde winkel, compleet met artikelnummers voor alle koopwaar. Dat

maakt een sluitende administratie een stuk gemakkelijker! Mijn complimenten Dinie!

 

 

enkele foto's van deze dagen:
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